
Voor het derde jaar op rij zijn de bewoners en medewerkers van afdeling Waalhof op vakantie naar 

het Bio vakantie Oord in Arhnem geweest.  

  

Op woensdag was het de dag dat mantelzorgers en personeelsleden waren uitgenodigd voor de 

barbecue.  

Na het ontbijt hebben we heerlijk in de tuin gezeten en naar muziek geluisterd. Na het meelallen met 

de tekst kwam ook de polonaise er nog aan te pas. Kleine kindjes, die ook op het park vakantie aan 

het vieren waren, kwamen zelfs nog even meedansen in onze tuin. Elly en Jolanda kwamen als eerste 

van de collega's aan en schoven gezellig aan. Tegen de middag zijn Hans, Jade, Donna, en de 2 

Wendy's gaan zwemmen met Henny en Jan. Wendy B had haar zeepaardje, flippers en duikbril ook 

meegenomen. Rien was mee als badmeester en hield de boel goed in de gaten. Nadat iedereen even 

bij het zwemmen was wezen kijken, zijn diegene die niet in het zwembad waren een rondje in het 

park gaan lopen. In het zwembad was het nog dolle pret met een mat die over het water gelegd kon 

worden. Uiteindelijk viel het niet mee om hier overheen te rennen, maar kwam Jade toch het verst.  

Nadat we iets meer dan een uur in het water door hadden gebracht sloeg de vermoeidheid toch toe 

en besloten we om het zwembad uit te gaan. We moesten de barbecue tenslotte voor gaan 

bereiden. Iedereen had hier erg veel zin in. We hadden de barbecueplaats op het park gereserveerd 

en konden de spullen die gebracht waren door slagerij Augustinus, klaar gaan zetten.  

Vele handen maken licht werk en zodoende was alles zo klaargezet en gezellig versierd. Langzaamaan 

stroomde iedereen binnen, mantelzorgers, collega's en de kinderen van collega's.  

Enkele vakantiegangers die we al ontmoet hadden tijdens het kampvuur sloten ook aan.  

Het werd een gezellige boel en er werd genoten van het heerlijke eten. Mede door de sponsoring van 

de Vrienden van Vrijthof hebben we deze heerlijke barbecue kunnen organiseren.  

Na afloop hebben we nog gezellig nagetafeld en toen werd het voor onze gasten tijd om weer naar 

huis te gaan. We merkten allemaal dat het een enerverende dag was geweest en zijn daarna lekker 

ons bed ingedoken.  

Wij willen hierom dan ook de Vrienden van Vrijthof bedanken voor het nogmaals sponseren van onze 

geslaagde BBQ!!  

 



 

  



 



 


